
DIENST ZINGEVING & PASTORALE ZORG

“ Je bent niet een druppel in de oceaan.
Je bent de hele oceaan in een druppel.”

Rumi



Zorg

Zingeving is voor mensen wat water is voor vissen. Je zit er middenin en 

bent er de hele dag in opgenomen, zonder dat je het doorhebt. 

Zo moeilijk als het is voor een vis om uit te leggen wat water is, zo moeilijk 

vinden mensen het om duidelijk te maken wat zingeving is. 

En toch kunnen we zonder niet leven. Hoe belangrijk water is voor een vis, 

merkt hij pas op als hij op het droge ligt. Bij mensen is het precies zo. 

Pas wanneer we ziek worden, ons iets ernstig overkomt of we een dierbare 

verliezen, klopt de wereld niet meer.

     ‘Ik heb moeite met het idee van de 

         maakbare mens. Niet alles kan.‘

             Lily



‘ Het was de blik van de ander die me tot rust bracht.’
Dirk De Wachter

Er-zijn van mens tot mens, ongeacht je levensbeschouwing; 
dat is onze kernopdracht.

Tijdens onze ontmoetingen met mensen in het ziekenhuis richten we 
ons vooral op nabijheid en verbinding. We komen om te luisteren en er 
moet niets. We geven terug wat we gehoord hebben met af en toe een 
vraag die het verhaal kan scherpstellen of verduidelijken. Vaak komen de 
krachtbronnen van mensen dan vanzelf bovendrijven. 

Kris:  ‘Ik heb veel malchance met mijn lichaam,
 maar heel veel chance met de mensen rondom mij.’ 

Vieringen en Rituelen - 
Waar woorden tekort schieten ... 

Het SFZ is opgericht door de grauwzusters en heeft katholieke roots. 
Als spirituele zorgverleners dragen wij in dit huis de titel van pastor, wat 
volgens de oudchristelijke traditie herder betekent. Het zorgende aspect 
van het ‘herder zijn’ dragen we graag uit in onze job. Wij gaan ook voor in 
vieringen, rituelen en bedelen de  communie.  

Jef over de ziekenzegen: 
‘Dit is het meest kostbare geschenk dat ik met me meeneem.’ 

Irma over de communie: 
‘Dit geeft mij kracht om mijn ziekte te dragen.’

In gesprek



Voel je vrij om ons te contacteren

Mail: zingeving.pastoraal@sfz.be

Permanentie op werkdagen tussen 09u00 en 16u00

Bureel: D-blok verdieping 2 naast de stille ruimte / kapel

Stille ruimte: D-blok verdieping 2  

             dagelijks te bezoeken tussen 08u00 – 24u00 

NOORTJE

noortje.martens@sfz.be

011 71 50 50

ANNICK 

 annick.cornelissen@sfz.be 

 011 71 50 53 
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